LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG

29 maart 2024, Goede Vrijdag
Scriba: Bart van Walderveen, Generaal Winkelmanstraat 101
3769 EC Soesterberg, e-mail: info@pknsoesterberg.nl

Rondom de diensten

- Vredekerk Orde van dienst Vredekerk
_ Soesterberq

Voorganger: ds. Fride Bonda 29 maart 2024 —
(Amersfoort)

Ouderling: Bart van Walderveen Goede Vrijdag

Diaken: Monique Dormans

Lectoren: José Zeijderveld Op het podium liggen stenen. Na Lied
Piet Klandermans 610 kan ieder die het wil een steen bij
Cocky Bisschop het kruis leggen, als symbool van ‘je
Hans Zijlstra last neerleggen’.

Organist: André Verheus
m.m.v. Cantorij — Allen nemen in STILTE plaats in

Koster: Peter Nijmeijer de kerkzaal

— Inleidende tekst

Er zijn geen agendapunten of _ Lied “Dit ene weten wij” (3x)
mededelingen.

Dit ene weten wij
Nadere informatie in Kerk Onderweg en en aan dit één

op www.pknsoesterberg.nl/ houden wij ons vast

in de duistere uren.
Eris een Woord,

dat eeuwiglijk zal duren
en wie’t verstaat,

die is niet meer alleen.

— Openingsgebed
— Lied 586:1,2,3en4

Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.

Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven —
weergaloos is Hij alleen.

Die hem ooit op handen droegen
zZijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen —
stervende pleit hij hen vrij.




— Meditatieve gedachten bij deze
avond

— Lied 586: 1

Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.

Wij luisteren nu naar het verhaal van de
laatste dagen van Jezus naar
Johannes.

— Johannes 18: 1-12, Gevangen
genomen (Piet Klandermans)

— Johannes 18: 13-27, Voor de
hogepriester (José Zeijderveld)

— Lied: “Jezus herinner mij” (2x)

Jezus herinner mij
als u ingaat in uw Koninkrijk.

— Johannes 18: 28-40, Voor Pilatus
(Hans Zijlstra)

— Johannes 19: 1-16a, Veroordeeld
(Cocky Bisschop)

— Lied: “Jezus herinner mij” (2x)

Jezus herinner mij
als u ingaat in uw Koninkrijk.

— Johannes 19: 16b-30, Gekruisigd
(Piet Klandermans)

— Lied: “Jezus herinner mij”
(geneuried)

— Het licht wordt gedoofd
De diaken dooft het licht van de
paaskaars

— Het is stil...
— Pianomuziek (André Verheus)

— Johannes 19: 31-42, Na zijn dood
(José Zeijderveld)

— Lied 610:1,2en 3

Zo dor en doods,
zo levenloos

verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.

God, zie ons dan

teloor gegaan,

versteend en dood gezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

Zijt Gij het, Heer,

die weet wanneer

wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

— Onze lasten bij het kruis
We leggen onze steen neer bij het kruis,
ondertussen zingt cantorij:

— Lied 900 “Nada te nurbe”
gemeente neuriet of zingt mee

Niets zal je deren, niets je benauwen.
Als je God zoekt, zal niets ontbreken.
Niets zal je deren, niets je benauwen.
God vervult alles.

— Beklag Gods, teksten afgewisseld
met “Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison”

— Avondgebed
— Zegenlied: Lied 256

Blijf met uw genade bij ons,
Heer, onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

De diaken draagt de gedoofde
paaskaars de kerk uit, gevolgd door de
voorganger.

— In STILTE verlaten we de kerk

Wilt u meer weten over de Vredekerk?
Neem gerust contact op met de
predikant, de ouderling van dienst of de
scriba. Of kijk eens op onze website:
www.pknsoesterberg.nl/



