
Kerstlezing – “God komt dichtbij” 
 

Opmerkingen	over	de	avond:		

De	dienst	begint	in	een	donker	kerkgebouw.	In	de	liturgische	ruimte	staat	

een	tafel	met	zeven	stoelen,	één	voor	elke	lezer.	Bij	elk	gelezen	gedeelte	

steekt	de	betreffende	lezer	een	grote	kaars	aan	bij	de	tafel	en	worden	enkele	

lichten	in	het	kerkgebouw	ontstoken.	Zo	ontstaat	het	effect	van	een	

kerkgebouw	dat	langzaam	verlicht	wordt,	als	symbool	van	Jezus,	het	Licht	

dat	in	de	wereld	is	gekomen.	

Vlak	voordat	we	Stille	Nacht	zingen,	doven	we	alle	lichten	en	laten	alleen	de	

ster	branden.	Net	voor	het	slotwoord	worden	alle	lichten	weer	aangestoken.	

Bij	het	binnenkomen	van	het	kerkgebouw	krijgt	iedereen	een	kaars.	

	

(Verlichting:	Alleen	de	lichten	die	door	de	technici	worden	ingeschakeld,	

zijn	aan,	evenals	de	kerstboom	en	de	ster.	Alle	andere	lichten	zijn	uit.)	

	

Vooraf	aan	de	dienst:	Stil	in	die	nacht	(3	coupletten	door	de	cantorij	

gezongen)	

	

“Verwelkoming	door	Monique	en	video-/PowerPoint-presentatie	

tonen”	

	

	

	

	



Opening	en	Zegengroet	(Hestie)	

Welkom.	Kerst	is	een	feest	van	licht	in	donkere	dagen.	Een	verhaal	dat	al	

eeuwenlang	wordt	verteld	—	niet	alleen	voor	mensen	die	alles	geloven	of	

alles	weten,	maar	juist	voor	wie	verlangt	naar	hoop,	vrede	en	verbondenheid.	

Vanavond	luisteren	we	naar	het	oude	kerstverhaal.	Tussen	de	lezingen	door	

nemen	we	een	moment	van	stilte	of	zingen	we	samen.	Laat	het	verhaal	tot	je	

spreken.	

	

De	eerste	kaars	wordt	aangestoken.	Annemarie	

	

Het	licht	dat	op	het	kruis	schijnt,	wordt	aangezet	door	Hestie.		

	

De	hele	gemeente	zegt	samen	Johannes	3:16-17:	Want	God	had	de	wereld	

zo	lief	dat	hij	zijn	enige	Zoon	heeft	gegeven,	opdat	iedereen	die	in	hem	

gelooft	niet	verloren	gaat,	maar	eeuwig	leven	heeft.	God	heeft	zijn	Zoon	

nier	naar	de	wereld	gestuurd	om	een	oordeel	over	haar	te	vellen,	maar	

om	de	wereld	door	hem	te	redden.		

	

ZING	LIED:	Uit	het	Duister	hier	gekomen		STAAN	

	

	

	

	

	



1.	De	aankondiging	aan	Maria	(Lezer	1)	Annemarie	

Evangelie	volgens	Lucas	1:26–33		

De	geboorte	van	Jezus	aangekondigd	

26Toen	Elisabeth	in	haar	zesde	maand	was,	stuurde	God	de	engel	Gabriël	

naar	Nazareth,	een	stad	in	Galilea.	27Hij	moest	bij	Maria	zijn,	een	jonge	

vrouw	die	verloofd	was	met	een	zekere	Jozef,	die	nog	van	koning	David	

afstamde.	28Gabriël	kwam	bij	haar	binnen	en	zei:	‘Ik	wens	u	vrede	toe!	U	

bent	een	gelukkige	vrouw.	De	Here	zij	met	u!’	29Maria	raakte	daardoor	in	de	

war	en	werd	bang.	Zij	vroeg	zich	af	wat	hij	bedoelde.	30‘Wees	niet	bang,	

Maria,’	zei	de	engel,	‘want	God	heeft	besloten	u	heel	bijzonder	te	

zegenen.	31U	zult	zwanger	worden	en	een	zoon	krijgen,	die	u	de	naam	Jezus	

moet	geven.	32Hij	zal	een	groot	man	zijn	en	Zoon	van	de	Allerhoogste	

worden	genoemd.	God,	de	Here,	zal	Hem	de	troon	van	zijn	voorvader	David	

geven.	33Hij	zal	voor	altijd	over	het	volk	Israël	regeren	en	aan	zijn	regering	

zal	geen	einde	komen.’	

OPMERKING:		

Het	begint	klein.	God	kiest	niet	voor	macht,	maar	voor	eenvoud.	In	Maria,	een	

jonge	vrouw	uit	een	klein	dorp,	begint	iets	dat	de	wereld	zal	veranderen.	Zo	

komt	God	dichtbij	—	niet	hoog	en	ver	weg,	maar	in	het	gewone	leven.	

	

De	tweede	kaars	wordt	aangestoken.	Greta	

	

De	kerstlichtjes	in	de	banken	worden	aangezet.	

ZING	LIED:	In	de	nacht	gekomen	



	

2.	De	aankondiging	aan	Jozef	(Lezer	2)	Greta	

Evangelie	volgens	Matteüs	1:18–21	

De	ouders	van	Jezus	

18De	geboorte	van	Jezus	Christus	gebeurde	als	volgt.	Toen	zijn	moeder	

Maria	aan	Jozef	uitgehuwelijkt	was	maar	nog	niet	met	hem	samenwoonde,	

bleek	zij	in	verwachting	te	zijn	door	de	Heilige	Geest.	19Omdat	Jozef	een	

rechtschapen	mens	was	en	haar	de	schande	wilde	besparen,	besloot	hij	om	

in	stilte	van	haar	te	scheiden.	

20Terwijl	hij	hierover	lag	na	te	denken,	verscheen	hem	een	engel	van	de	

Here	in	een	droom.	‘Jozef,	zoon	van	David,’	zei	de	engel,	‘u	kunt	gerust	uw	

vrouw	Maria	bij	u	in	huis	nemen.	Zij	is	in	verwachting	door	de	Heilige	Geest.	

21Zij	zal	een	zoon	krijgen,	die	u	Jezus	moet	noemen.	Dat	betekent	“God	

redt”.	Want	Hij	zal	zijn	volk	redden	van	de	zonden.’		

OPMERKING:	

Jozef	stond	op	een	kruispunt	in	zijn	leven.	Hij	had	redenen	om	afstand	te	

nemen,	maar	koos	voor	vertrouwen.	Soms	verandert	God	niet	onze	

omstandigheden,	maar	onze	blik	erop.	Kerst	is	ook	een	uitnodiging:	durf	te	

vertrouwen	dat	je	niet	alleen	bent.	

	

De	derde	kaars	wordt	aangestoken.	Ben	

	

ZING	LIED:	3e	kaars:	Een	ster	ging	op	

	



De	hele	gemeente	zegt	samen	Johannes	1:4-5:	In	het	Woord	was	leven	

en	het	leven	was	het	licht	voor	die	mensen.	Het	licht	schijnt	in	de	

duisternis	en	de	duisternis	heeft	het	niet	in	haar	macht	gekregen.		

	

3.	Maria	bezoekt	Elisabet	(Lezer	3)	Ben	

Evangelie	volgens	Lucas	1:39–45	

39Kort	daarop	reisde	Maria	zo	vlug	zij	kon	naar	het	bergland	van	Judea	om	

Elisabeth	te	bezoeken.	40Zij	ging	het	huis	van	Zacharias	binnen	en	groette	

Elisabeth.	41Toen	Elisabeth	de	groet	van	Maria	hoorde,	begon	het	kind	in	

haar	buik	te	trappelen.	En	Elisabeth	zelf	werd	vol	van	de	Heilige	Geest.	42Zij	

jubelde	het	uit	en	zei	tegen	Maria:	‘Jij	bent	de	meest	gezegende	vrouw	van	de	

hele	wereld	en	jouw	kind	draagt	Gods	zegen.	

43Wat	een	eer	dat	de	moeder	van	mijn	Here	bij	mij	op	bezoek	

komt.	44Want	toen	je	binnenkwam	en	ik	je	stem	hoorde,	begon	het	kind	in	

mijn	buik	te	trappelen	van	blijdschap.	45Jij	hebt	geloofd	dat	God	zou	doen	

wat	Hij	zei.	Wat	een	geluk!’	

OPMERKING:		

Twee	vrouwen	herkennen	in	elkaar	iets	van	Gods	werk.	Geloof	is	niet	iets	om	

alleen	te	dragen.	Kerst	is	een	feest	dat	mensen	samenbrengt	—	waar	hoop	

wordt	gedeeld,	groeit	licht.	

De	vierde	kaars	wordt	aangestoken.	Peter	

	

De	eerste	groep	lichten	wordt	aangezet	door	BOET.	

	



ZING	LIED:	Geen	wieg	voor	een	koning		

4.	De	geboorte	van	Jezus	(Lezer	4)	Peter	

Evangelie	volgens	Lucas	2:6–7	

Toen	zij	in	Bethlehem	waren,	moest	Maria	bevallen.	7Zij	bracht	haar	eerste	

kind	ter	wereld,	een	jongen.	Zij	wikkelde	hem	in	doeken	en	legde	hem	in	een	

voerbak,	want	in	de	herberg	van	het	dorp	hadden	Jozef	en	Maria	geen	

onderdak	kunnen	vinden.	

OPMERKING	

De	Redder	wordt	niet	geboren	in	een	paleis,	maar	in	een	stal.	God	kiest	voor	

kwetsbaarheid.	Dat	betekent	dat	ook	ons	gewone,	soms	gebroken	leven	een	

plek	kan	zijn	waar	Hij	dichtbij	is.	

	

ZING	LIED:	Kind	ons	geboren	

	

De	vijfde	kaars	wordt	aangestoken.	Jose	

	

De	tweede	groep	lichten	wordt	aangezet	door	BOET.	

	

ZING	LIED:	Hoor	de	eng’len	zingen	d’eer	

	

	

	

5.	De	engelen	en	de	herders	(Lezer	5)	Jose	

Evangelie	volgens	Lucas	2:10–12	



	10‘Wees	niet	bang,’	zei	hij,	‘want	ik	breng	u	het	mooiste	nieuws	dat	u	ooit	

hebt	gehoord.	Het	is	groot	nieuws	voor	het	hele	volk.	11Vandaag	is	in	

Bethlehem	de	Redder	geboren:	Christus,	de	Here.	12Ik	zal	u	vertellen	hoe	u	

Hem	kunt	herkennen:	het	kind	ligt	in	doeken	gewikkeld	in	een	voerbak.’		

OPMERKING:		

Het	nieuws	van	Jezus’	geboorte	komt	niet	eerst	bij	machtige	mensen,	maar	

bij	herders	—	eenvoudige	werkers	in	de	nacht.	Het	laat	zien:	niemand	is	te	

klein	of	te	onbelangrijk	om	door	God	gezien	te	worden.	Het	licht	van	Kerst	is	

voor	iedereen.	

	

De	zesde	kaars	wordt	aangestoken.	Ans	

	

De	derde	groep	lichten	wordt	aangezet	door	BOET.	

	

ZING	LIED:	4e	couplet	Nu	zijt	wellekome	over:	Wijzen	uit	het	oosten	

	

6.	De	wijzen	uit	het	oosten	(Lezer	6)	Ans	

Evangelie	volgens	Matteüs	2:1–2	

Bezoekers	uit	het	oosten	en	de	reactie	van	Herodes	

1Jezus	werd	geboren	in	Bethlehem	in	de	provincie	Judea.	Koning	Herodes	

was	toen	aan	het	bewind.	In	dezelfde	tijd	kwamen	er	enkele	magiërs	uit	het	

oosten	naar	Jeruzalem.	2‘Waar	kunnen	wij	de	pasgeboren	koning	van	de	

Joden	vinden?’	vroegen	zij.	‘Want	wij	hebben	een	ster	zien	opgaan	die	

daarop	duidde.	Wij	zijn	gekomen	om	Hem	eer	te	bewijzen.’	



OPMERKING:		

De	wijzen	volgen	een	ster.	Ze	weten	niet	precies	waarheen,	maar	ze	gaan	op	

weg.	Kerst	is	ook	een	uitnodiging	om	op	weg	te	gaan	—	met	je	vragen,	je	

hoop,	je	verlangens.	Misschien	vind	je	onderweg	iets	van	God,	of	Hij	vindt	

jou.	

	

	

De	zevende	kaars	wordt	aangestoken.	Hestie	

	

Alle	lichten	worden	uitgezet,	behalve	de	kerstboom,	de	ster	en	het	licht	dat	aan	

het	begin	van	de	dienst	aan	was.	

	

ZING	LIED:	Stille	nacht.		(Afrikaanse	vers	ook)		(Staan)	

	

Iedereen	gaat	weer	zitten	na	‘Stille	Nacht	

	

Slotwoord	Hestie)	

(Hier	moet	ik	mijn	slotwoord	nog	toevoegen.)	

Het	oude	verhaal	is	verteld.	Een	verhaal	van	eenvoud,	van	hoop	en	licht.	

Misschien	herken	je	er	iets	van	in	je	eigen	leven.	Kerst	wil	zeggen:	je	bent	

niet	alleen.	God	is	dichtbij.	

	

Iedereen’s	kaarsen	worden	aangestoken	voordat	we	beginnen	te	zingen:	“Ere	

zij	God”.	

	



STAAN	

	

Hestie	zegt	tegen	de	gemeente	al	zegen:	“Jullie	zijn	het	zout	en	het	licht	

van	de	wereld.”	

	

ZING	LIED:	Ere	zij	God.	(Staan)	

	

Alle	lichten	worden	aangezet	en	de	kaarsen	worden	uitgeblazen.	

	

ZING	LIED:	GO	tell	it	on	the	mountain	Hierbij	zingen	we	terwijl	we	het	

kerkgebouw	verlaten. 


