Mattheiis 7: 1-5

[1] Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. [2] Want op grond van het
oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal
jou de maat genomen worden. [3] Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder
of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? [4] Hoe kun je tegen hen zeggen:
“Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? [5]
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de
splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Mattheiis 7: 24-27

[24] Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. [25] Toen de regen neerstroomde en de beken
buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd,
stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. [26] En wie deze woorden van Mij
hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis
bouwde op zand. [27] Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden,
en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en
er bleef alleen een ruine over’



