
Johannes 14: 1-9 
[1] Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. [2] In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? [3] 
Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. [4] Jullie kennen de weg naar waar Ik heen 
ga.’ [5] Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan 
de weg daarheen kunnen weten?’ [6] Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. [7] Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn 
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ [8] 
Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ [9] Jezus zei: ‘Ik 
ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeX, heeX de 
Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 
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