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Rondom de diensten 
- Vredekerk 
Ouderling: Jaap van den Hoek 
Diaken: Lettine van den Brink 
Lector: Greta Verweij 
Organist: Frits Klosterman 
Koster: Thea Visser 
De dienst zal worden gestreamd en is te bekijken op Kerkdienstgemist.nl. 
(www.kerkdienstgemist.nl/stations/2156-Vredekerk) 
 

Welkom bij de Taizé dienst vandaag. 
Taizé diensten vinden haar oorsprong in een oecumenische kloostergemeenschap die teruggaat tot 1940 en 
werd gesticht in het Franse plaatsje Taizé. Diensten hebben tot doel om te zoeken naar verbondenheid met 
God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. 

Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte 
liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. 

Bij alle liederen die wij vandaag zingen zingt het Taizé koor het lied eerst 1 keer voor, daarna kunt u mee gaan 
zingen terwijl het koor meerstemmig gaat zingen. 

Naast het zingen zijn langere momenten van meditatieve stilte ook kenmerkend in deze vieringen. Dat 
vandaag de stilte een bron van kracht zal zijn. 

 
 
Agenda/mededelingen 
 
- Donderdag 21 maart, 9.00 uur, Vredekerk: 
Vouwen Kerk Onderweg door de vaste vouwploeg. 

 
- Zaterdag 23 maart, 14.00 uur, Carolus Borromeüskerk: 
Kidskerk. "Palmpasenstokken maken" 

 

Orde van dienst Vredekerk Soesterberg 
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NB: U kunt intenties en voorbeden opschrijven in het intentieboek bij de ingang van de kerk (met uw eigen pen). 
 
Lettine: Toelichting over oorsprong en doel van Taizé viering 
 
Jaap: Het licht, symbool van God’s aanwezigheid, wordt ontstoken 
A: Lied 8: C’est toi ma lampe Seigneur (Heer u bent mijn licht) 

 
Openingsgebed 
 
Barmhartige,  
Gij wilt U nabij tonen  
aan allen die uw hulp inroepen;  
wij vragen U:  
spreek hier het  
woord dat ons richting geeft,  
schenk ons uw Geest  
als een bron van kracht  
zolang wij onderweg zijn naar U  
in deze veertig dagen  
en heel ons leven.  
Amen. 
 
A: Lied 152: Iedere nacht verlang ik 
A: Lied 60: O Christe Domine Jesu (O Heer, Jezus Christus)  
 
Lukas 18, 9-14 
 
In die tijd vertelde Jezus een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. 
Jezus zei: ‘Een farizeeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. De farizeeër stond trots rechtop. 
En hij begon te bidden: ‘God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want die zijn oneerlijk, ze stelen 
en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over 
al mijn bezit. En ik vast twee keer per week om u te eren.’ Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de 
tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei: ‘God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden 
met mij.’ 
 
Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld. 
Maar de farizeeër niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen 
die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’ 

 
 
A: Lied 143: Jesus Christ (Jezus Christus Brood van Leven) 
A: Lied 116: Jesu Redemptor (Jezus verlosser van allen) 

 
Stilte – ongeveer 2 minuten 
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Meditatieve tekst:  
 
Ook Jezus plaatst zich niet op de voorgrond. 
Ik denk dat het de bedoeling van God is Jezus te herkennen in het gegeven dat het grootste deel van Jezus leven 
zich in het verborgene heeft afgespeeld. Veel van wat Jezus heeft gedaan is voor de meeste mensen die toen 
leefden onzichtbaar gebleven. Terwijl het in de wereld van vandaag altijd vooral gaat om publiciteit, bekendheid, 
populariteit en kijkdichtheid, gaat God bij voorkeur in het verborgene te werk. 
Je moet de moed hebben om het verborgen leven van Jezus diep tot je te laten doordringen omdat je anders 
voortdurend de verkeerde kant op kijkt. 
De dingen die echt belangrijk zijn in de ogen van God gebeuren zelden in het openbaar en krijgen geen publiciteit. 
Wij richten onze aandacht vaak op de bewegingen van de groten der aarde, op vredesconferenties en massale 
protestdemonstraties.  
Het zijn onbekende biddende en in stilte werkende mensen die God liefheeft en Hem hebben doen besluiten om 
ons van de ondergang te redden. 
 
Uit: Henri Nouwen, 365 meditaties 
 
Meditatieve muziek 
  
Stilte … ongeveer 5 minuten 
(Stilte hoeft niet beklemmend te zijn. Zij kan een bron van grote kracht zijn)  
 
Meditatieve muziek 
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Voorbeden  
Bij voorbede:  
A: Lied 43: Mane Nobiscum (Blijf bij ons Heer) 
 
We bidden samen het Onze Vader 
A: Lied 145: Our Father 
 
A: Lied 4: Ubi Caritas: (Daar waar liefde is)  
A: Lied 16: Benessez le Seigneur (Prijs de Heer!)  
 
Slotgebed  
 
Gij,  
die de verlangens kent van ons hart  
en weet wat wij nodig hebben  
om als mensen te kunnen bestaan; verhoor ons gebed om geluk en welzijn; sterk ons in het vertrouwen  
dat Gij ons altijd vergezelt,  
dat uw Geest ons voeren zal  
naar uw land, uw vrede,  
in deze veertig dagen heel ons leven. 
 
Amen.  
 
A: Lied 149: O toi, l’audela de tout 
(U, die boven alles bent) 
 
 
Jaap: Uitnodiging voor kaarsje aansteken bij verlaten van de kerkzaal 
 
 
 
Na de viering is er gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. 
 
 

Wilt u meer weten over de Vredekerk? Neem gerust 
contact op met de ouderling van dienst 
of de scriba. Of kijk eens op onze website: 
www.pknsoesterberg.nl 

 


