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ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG 

15 maart 2026 
Scriba: Monique Dormans, Generaal Winkelmanstraat 101, 3769 EC Soesterberg 
E-mail: info@pknsoesterberg.nl, Tel.: 06-46778878 

 
Rondom de diensten 
Vredekerk 
Voorganger:  Cees Baan 
Ouderling:  Maaike Verduijn – De Vries 
Diaken:  José Zeijderveld 
Lector: Greta Verweij 
Organist:  Gerrit Jonkman 
Koster:  Thea Visser 
 

Agenda 
Donderdag 19 maart, 18.00 uur: Uiterste 
inleverdatum/-tijd voor kopij Kerk Onderweg. 

Orde van dienst Vredekerk Soesterberg 
15 maart 2026 

4e zondag 40-dagentijd 
Thema: De weg, de waarheid en…. 

Voorbereiding 

- Orgelspel  

- De kerkklok luidt STILTE in als voorbereiding 
op de dienst; ondertussen wordt in de 
kerkenraadskamer het consistoriegebed 
uitgesproken 

- Binnenkomst van wie dienst doen;  
De gemeente gaat staan voor het: 

- Welkom en Drempelgebed, uitgesproken door 
de ouderling van dienst  

- Aansteken van de Paaskaars 
- Aanvangslied: 25 vers 2 en 6. 
- Bemoediging en groet. 
- Lied: 25 vers 7 

- Gebed om ontferming  

- Lied: 216 vers 1, 2 en 3 
 

Dienst van het Woord 
- Gebed bij de opening van het Woord  

-  Inleiding 

- Lied:  Evangelische liedbundel 357 
 

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
U, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 

3 Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van Uw pracht; 
daarmee wilt U mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
U, Heer', bent ons hoogst verlangen; 
doof niet voor Uw licht ons oog.  

 
Tweede Schriftlezing (door de lector) 
Schriftlezing Joh. 14 vers 1-9 

- Lied 653 vers 1 en 7 

- Overdenking 
- Orgelspel 

- Lied Evangelische liedbundel 381 
1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 

Dienst van gaven en gebeden 

- Gebeden 
- Stilte 

- Gesproken Onze Vader 

- Afkondigingen door de ouderling van dienst 
- Inzameling van de gaven 

1e: Kerk en pastoraat: Beheer en 
administratiekosten 

2e: Diaconie: Moldavië 

- Slotlied 799 vers 1, 2 en 6 

- Heenzending en zegen 
De zegenbede wordt door de gemeente 
beantwoord met een gezongen “Amen” 

-     Orgelspel na de dienst 

Wilt u meer weten over de Vredekerk? Neem gerust 
contact op met de predikant, de ouderling van dienst 
of de scriba. Of kijk eens op onze website: 
www.pknsoesterberg.nl 


