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ZONDAGSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG 

19 april 2026 
Scriba: Monique Dormans, Generaal Winkelmanstraat 101, 3769 EC Soesterberg 
E-mail: info@pknsoesterberg.nl, Tel.: 06-46778878 

 
Rondom de diensten 
Vredekerk 
Voorganger:  Fride Bonda  
Ouderling:  Bert Keddeman 
Diaken:  Lettine van den Brink 
Lector: Corry van Ginkel 
Organist:  Luud van Loenhout 
Koster:       Albert van Dasselaar  

Agenda 
Vrijdag 24 april, 17.30 uur, Vredekerk: Samen eten 
voor degenen die zich hiervoor opgegeven hebben. 
We beginnen vanaf 17.30 uur met de inloop. 

 

Nadere informatie in Kerk Onderweg en op 
www.pknsoesterberg.nl 

Orde van dienst Vredekerk Soesterberg 
19 april 2026 

 

Voorbereiding 
- Orgelspel  

- De kerkklok luidt STILTE in als voorbereiding 
op de dienst; ondertussen wordt in de 
kerkenraadskamer het consistoriegebed 
uitgesproken 

- Binnenkomst van wie dienst doen;  
De gemeente gaat staan voor het: 

- Nieuwe paaskaars wordt binnengedragen  

- Welkom en Drempelgebed, uitgesproken door 
de ouderling van dienst  

- Aansteken van de Paaskaars 
-     Aanvangslied: Melodie 216, “Het liefste lied   

van de over de zee” 
Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen, 
merels gaan zingen als nooit gehoord. 
Voor deze dingen wil ik u danken 
want zij ontspringen uw eerste woord. 
 
Zoet is de regen hemels het zonlicht, 
fris ligt de dauw op het eerste groen. 
Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
waar wij Gods schreden vinden als toen. 
 
Ik vang het zonlicht en groet de morgen, 
breng aan de Maker mijn eerbewijs. 
Prijs al wat ademt, iedere morgen 
als nieuwe schepping, als paradijs. 
- Bemoediging en groet  

o. We zijn hier bij elkaar in het Licht van Gods 
Aangezicht, 

dat weerspiegelt in ons bestaan,  
dat aan het licht brengt wat verborgen is, 
dat ons verbindt met allesomvattende liefde. 
a. Moge dat licht ons brengen tot vrede en 

verbondenheid  
-     Lied 833 (2x) 

- Inkeer  
- stilte  

- Gebed 

- Lied 925 (2x) 

Dienst van het Woord  
- Gebed bij de opening van het Woord  

- Eerste lezing (door de lector) 
Gedicht Nathan Zach 

Ik wil ogen om te kunnen zien  
de schoonheid van de wereld te kunnen zien 
Deze wondere schoonheid zonder smet  
en prijzen die haar zo mooi heeft gemaakt  
en vol, overvol schoonheid 
 
Ik wil nooit blind zijn voor de schoonheid  
van de wereld zolang ik leef 
Ik zal afzien van andere dingen 
maar ik zal er nooit genoeg van krijgen  
de schoonheid te zien waarin ik leef 
waarheen mijn handen zich uitstrekken als schepen 
Ik wil mijn leven met moed leiden, maar ook,  
met geduld, onuitputtelijk geduld 

 
Ik zal niet ophouden te prijzen    
ja, met prijzen zal ik niet ophouden 
En al zou ik vallen, ik zou toch opstaan 
 -zelfs voor een moment – 
opdat zij niet zullen zeggen, hij viel 
Echter, hij richtte zich even om te jubelen 
 met brekende ogen 
Dat wat wordt geprezen houdt nimmer op.  

- Orgelspel 
- Tweede Schriftlezing (door de lector) 

Johannes 15: 1-17 

- Lied 
656: 1,3 

- Overdenking 
- Orgelspel 

- Lied 422: 1, 2 en 3 

Dienst van gaven en gebeden 

- Afkondigingen door de ouderling van dienst 
- Inzameling van de gaven 
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1e: Kerk en pastoraat: Beheer Kerkgebouw 
2e: Diaconie: Ghana 
 

- Gezongen onze vader (versie Huub 
Oosterhuis) 

 
-  Slotlied 
Wij geloven in het leven, 
uit de duisternis ontwaakt. 
Wij geloven in de adem 
die ons wakker heeft gemaakt. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat mensen raakt. 
Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 
 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 
-  Heenzending en zegen, Gemeente antwoordt 

met: 
Wij geloven in een toekomst, 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 

- Orgelspel na de dienst 

Wilt u meer weten over de Vredekerk? Neem gerust 
contact op met de predikant, de ouderling van dienst 
of de scriba. Of kijk eens op onze website: 
www.pknsoesterberg.nl 


